Hoog Gerecht!

‘De stille nacht... de rust’ge nacht... die dompelt in een diepe
slaap..." Wanneer een natuurkenner zulke woorden tegenkomt,
glimlacht hij vol mededogen. Ach, die dichters toch. Ze scham-
pen langs het oppervlak van de landschappen, een momentane
stemming, viuchtige indruk is genoeg voor hen. .. want er is ner-
gens een stille of rustige nacht — met vitzondering van de stre-
ken van het eeuwig ijs, waar er echt niemand is om ergens op te
jagen. Hij ‘dompelt’ helemaal niet ‘in een diepe slaap dat al wat
leeft’. Van de meer dan vierduizend soorten zoogdieren jaagt on-
geveer zeventig procent juist in het donker. Om maar niet te spre-
ken van alle reptielen, amfibieén, insecten en vogels die pas met
het donker worden uit hun dagschuilplaatsen tevoorschijn ko-
men. De nachtelijke stilte bestaat uit geritsel, gebrom, geplons,
gesmak, geklap, gepiep, gefladder, geratel en gegil, de geluiden
di¢ ons oor niet opvangt niet meegerekend. Onder dit accom-
pagnement vinden de meest uiteenlopende sluipmoorden plaats,
waaraan vogelties en hun eieren ten offer vallen, kikkers en hun
kikkervisjes, vlinders en hun rupsen, hagedissen, slakken, vissen,
sprinkhanen, vliegen, spinnen, schaaldieren, allerlei kleinere
zoogdieren en het kroost van grotere zoogdieren. In de warme-
re zones, waar wurgslangen, jaguars en krokodillen loeren, zijn
zelfs grotere dieren niet veilig. Iemand zal me eraan herinneren
dat met het donker worden ook de planten etende dieren de
maaltijd gaan gebruiken, wat het beeld van de nacht als één grote
bloedige slachtpartij een beetje verzacht. Ik neem deze opier-
king in overweging, echter, ten eerste, er zijn niet zoveel soorten
die met uitsluitend planten genoegen nemen — de meerderheid
pikt ertussendoor nu eens een vlindertje mee, dan weer een rups-

je. Ten tweede, de vraag dringt zich op of planten eten echt wel
zo onschuldig is. Misschien kwets ik hiermee mensen die een
ide#el vegetarisme aanhangen, maar planten zijn toch ook orga-
nismen die een levenswil bezitten. Die wil openbaart zich in an-
dere vormen, maar betekent dit dat deze er niet is? Hoe we de-
ze ook mogen definiéren, het blijft cen feit dat er op het bord
van de vegetariér voorgoed een einde aan komt... Wat ik zeg is
onaangenaam, want zich verdiepen in de natuur van de Natuur
leidt per definitie tot onaangename conclusies. Dat ook wij, men-
sen, ons in leven houden ten koste van ander leven, vind ik een
schandaal. Dat des te groter is omdat wij craan moeten meedoen
en dat zelfs met groot genot voor onze smaak. Maar genoeg ge-
zeurd, het wordt tijd een mop te vertellen, ook al heeft hij een
baard. ‘Hoog Gerecht!’ roept de advocaat in zijn pleidooi, ‘mijn
geachte voorganger schept er genoegen in om de verdachten te
belasten met de ergste karaktertrekken. Gisteren betichtte hij een
zekere burger van buitengewone brutaliteit, aangezien de dief-
stal op klaarlichte dag had plaatsgevonden. Vandaag beschuldigt
hij een tweede burger van buitengewone misdadigheid, aange-
zien de diefstal in het holst van de nacht werd gepleegd. Ik vraag
u, Hoog Gerecht, wanneer moeten mijn klanten dan stelen?’
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